
VESPERS EN GESPREK MODERNE PROFETEN  Iedere woensdag in de 
veertig dagen tijd. 

Hier de schilderijen die door gemeenteleden bij de teksten van de betreffende zondag en/ 
of moderne profeet en thema zijn gemaakt.

14 februari vesper, zondag 18/2
Thema: Roeping
Psalm : Psalm  57
Lezing: Jeremia 14,7-12.19-22 ; Matteüs 6,1-6.16-2
Moderne profeet: Dietrich Bonhoeffer

Nu heb ik weer moed, God, nu heb ik weer 
moed. Ik wil muziek maken en zingen. Ik 
wil in het donker opstaan en mijn stem 
laten klinken. Ik wil de zon wakker maken 
met mijn lied!
Psalm 57: 8-9
Cathrien Oldenhuis

21 februari, Zondag 25/2
THEMA: Waarschuwen
Psalm : Psalm  16
Lezing: Jeremia 18: 1-12 19: 1-2 EN 10-13; Marcus 9: 2-10
Moderne profeet: Jacques Ellul

Jacques Ellul zet ons aan het denken over dat wat we 
doorgaans ‘vooruitgang’ noemen. Technische 
verbeteringen maken ons leven soms makkelijker maar 
hoe ver kunnen we deze ontwikkelingen uitbreiden 
zonder er zelf slaaf van te worden? Is steeds meer/
beter/nieuwer/sneller etc ook dat wat ons gelukkig 
maakt of raken we onszelf, elkaar en onze verbinding 
met en afhankelijkheid van God kwijt in de drukte van 
het proces? Jacques waarschuwt en pleit voor globaal 
denken maar klein leven. Hoe kunnen wij als mens en 
wij als kerkgemeenschap de verbinding met elkaar en 
God houden?
Esther Leuvenink



28 februari, zondag 3/3
THEMA: Aanklagen of provoceren
Psalm : Psalm 19: 8-15
Lezing: Jeremia 26: 1 – 19; Johannes 2: 13- 22(25)
Moderne profeet: Bisschop Muskens

Jeremia verschijnt in de tempel in opdracht van God 
om het volk te waarschuwen tegen de kwalijke 
praktijken die gaande zijn. Jezus doet hetzelfde in 
de tempel: jullie maken een markt van het huis van 
mijn Vader. Daar moet tegen opgetreden worden! 
Dit lokt een reactie uit die heftig is, schoon schip 
maken, de tempel in ere herstellen. Weg met die 
beesten en dat geld!
Ina Bogers

Tiny Muskens was een gewoon mens die 
durfde te zeggen wat hij zag, wakend 
over het elementair menselijke. Als we 
dat verliezen, verspelen we het geluk, zei 
hij. Als je medemenselijkheid ziet 
verdwijnen in je omgeving moet je niet 
meedoen met de gekte, maar waken 
over datgene wat je geleerd hebt over 
waardig mens zijn. Laat het niet 
vervliegen! Ik wil u graag uitdagen met 
mijn schilderij.
Joke Gerds

6 maart, zondag 10/3 
THEMA: Liefde
Psalm : Psalm  122
Lezing: Jeremia 29: 1 -1 4; Johannes 6: (1) 4 - 15 
Moderne profeet: Frėre Christian de Chergé
 



Zo blijven dag, geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de 
meeste van deze is de liefde ( 1Korinthe 13:13) 
Alie Neef

Onbaatzuchtige / opofferende liefde
Je leven geven voor iemand die je liefhebt, zoals Jezus Zijn 
leven voor ons gaf. En al het slechte omwinden met 
slingers van liefde, zodat iedereen zich er door omringd 
voelt en alleen de liefde overblijft.
(twee vrienden beschermen elkaar en strooien slingers van 
liefde naar dreigende schaduwen in het donker.)
Corrie Hagenouw

13 maart  - Biddag voor gewas en arbeid door Rabbijn Roorda
Psalm : Psalm  126
Lezing: Jeremia 32: 1-15  /26-29/36-44: Prediker 3: 1-13
_________________________________________________________________

CONCEPT zondag Judica 17 maart
Doe mij recht. Een concept, wens, opdracht, 
plan, doe, ga, recht
Recht, rechte lijnen, transparant, met dank 
aan Soll Lewitt.
Albert Weemstra



20 maart, zondag 24/3 PALMZONDAG
THEMA: Lijden
Psalm : Psalm  118: 1-2. 19- 29
Lezing: Jeremia 4: 19- 5:1; Marcus 11: 1-11
Moderne profeet: Martin Luther King

Wie niet zijn kruis op zich neemt en Mij volgt, is Mij niet 
waard. 
Matheus 10: 38
Jacolien de Jonge

Jeremia zit in zak en as, maar tussen de donkere 
wolken straalt er licht als teken van hoop.
Martha Koekoek

27 maart , in Stille week  wel vesper maar geen Moderne Profeten 
Naam van volgende zondag: PASEN 
Psalm : Psalm   
Lezing: Klaagliederen 5: 1-10; Mattheus 26:1-13 

Thema: Pasen
Bloeiend in zijn licht. Symboliek:
De vlinders vertegenwoordigen de wederopstanding. De 
zwartogige Susan’s vertegenwoordigen aanmoediging en 
motivatie. De lavendel staat voor kalmte. Jezus kan onze 
onrustige harten en de stormen van het leven kalmeren. De 
klaprozen vertegenwoordigen vrede en dood. Door Jezus 
Christus is de dood slechts tijdelijk en daarin kunnen wij vrede 
vinden. De vergeet-mij-nietjes herinneren ons eraan dat Jezus 
er altijd voor ons zal zijn. De madeliefjes en de witte rozenknop 
vertegenwoordigen zuiverheid en een nieuw begin. De dahlia 
staat voor verandering, door Jezus Christus kunnen we 
veranderen en beter worden. 
Anja Vroom


